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"Opdat onze doelstelling geen dode letter zou blijven..."

Bij het naderen van het jaar 2014 worden de
lokale gemeenschappen aangetast door de
Herdenkingskoorts. Wat wordt er herdacht ?
Het begin van een conflict dat een
verschrikking met zich meebracht en dat werd
vervolgd door de tweede wereldoorlog. Maar
de herdenkingsplechtigheden hebben noch het
herschrijven noch het herbepalen van de
omstandigheden tot doel. Ze willen een bron
van energie, van inspiratie zijn opdat er een
jovialere maatschappij zou komen door het
uitnodigen van de burgers om het voorbeeld te
volgen van hen die lief en leed hebben
ondergaan opdat, met een voorbeeldige
wilskracht en moed, onze waarden zouden
gevrijwaard blijven.

De herdenkingsplechtigheden hebben in dit
opzicht een selectief trekje, in die zin dat ze, in
alle omstandigheden, hetgeen ze eren niet
noodzakelijk voorbeeldig was, verre daarvan
zelfs. Maar ze moeten de voorbeeldige
houdingen in hun context terugplaatsen zodat
men er de waarde ervan kan inschatten. Het
bezoek aan concentratickampen is daar een
duidelijk voorbeeld van. Hierdoor worden
controverses m.b.t. hetgeen in het verleden
gebeurde aangewakkerd tussen bepaalde
groepen. De houding van het NEFOSV hierbij
is ondubbelzinnig. Trouw aan haar beginselen
die in haar statuten opgenomen werden
herbevestigt zij haar aanhankelijkheid aan het
land en de solidariteit tussen al haar
staatsburgers.

Maar, rekening houdend met de evolutie van
de wereld sinds de periode welke men
binnenkort zal herdenken, en meer bepaald de
lange periode van vrede dat in Europa heerst
sinds het einde van de tweede wereldoorlog ,
heeft het NEFOSV zich vandaag als doel
gesteld de verantwoorde burgerzin te promoten

tussen haar leden en in de maatschappij in het
algemeen, hetgeen de traditionele nationale
grenzen overschrijdt. De aanhankelijkheid aan
het land dient uitgebreid te worden naar
Europa dat ons vaderland wordt op een hoger
niveau en dat zelf op zoek is naar een
vredelievende samenleving met de rest van de
wereld.

Men moet zich erover verheugen dat de locale
gemeenschappen bezoeken organiseren voor
de jeugd naar de herdenkingsplaatsen en hen
bijna lijfelijk in contact brengt met de
verschrikkingen die de mensheid kan
voortbrengen en, daarmee contrasterend, met
de volharding en de moed van al zij die
weerstand boden en hun waardigheid
behielden ondanks alles. Helaas is de huidige
wereld niet ingeént tegen de verschrikking.
Men moet geloven in de jeugd, die zich vinden
in de vastberadenheid van zij die hen als
voorbeeld dienen en die de waarden, waaraan
wij gehecht zijn, zullen eerbiedigen niet door
een slaafse onderdanigheid aan de
verplichtingen die hen worden opgelegd, doch
door hun persoonlijke inzet en door een ethiek
die ze vrijwillig aanvaarden, desondanks de
verlokkingen van hun omgeving.

De organisatoren van activiteiten die de
verantwoorde burgerzin promoten rondom hen
worden uitgenodigd deze kenbaar te maken via
de website van het verbond opdat men ze meer
bekendheid zou kunnen geven en opdat ze als
voorbeeld zou kunnen dienen aan de anderen.
Hierdoor zal het imago van ons verbond en kan
ze haar invloed uitbreiden, hetgeen niet
onbelangrijk is gezien de omvang van de
gemeenschap die ze vertegenwoordigt en
waarmee men rekening zal moeten houden.

EG

Patria, het tijdschrift van de verenigingen

Patria is eerst en vooral het tijdschrift van het geheel van de verenigingen die deel uitmaken van het
NEFOSV. Het heeft tot doel het op waarde schatten van zowel de nationale acties als de locale
initiatieven ondernomen door de aangesloten verenigingen. Dit vormt voor ons een eretaak om hun

jaarlijkse inspanningen hierdoor in de verf te zetten.

Dus, indien U het wenst, stuur ons dan het programma van te toekomstige activiteiten of laat ons
een verslagje toekomen van de al ondernomen gebeurtenissen. Twijfel niet en stuur ons uw artikels
evenals uw foto’s. Met plezier zullen we ze in de volgende edities inlassen. Patria wordt aan
ongeveer 1500 contacten verstuurd, dus vormt het zo het ideale draagvlak om uw acties bekend te

maken.

De Redactie
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De Herinnering

De herinnering- niet ons vermogen dat soms
onderhevig is aan zwakte -

maar de herinnering aan opvallende
gebeurtenissen uit het verleden, blijkt
tegenwoordig het onderwerp uit te maken van
een veralgemeende belangstelling .Dit gegeven is
niet zo uitzonderlijk als zou blijken.
Uitzonderlijke gebeurtenissen in de geschiedenis
hebben ten allen tijde het voorwendsel
uitgemaakt van vieringen en herdenkingen .

De feestdagen zijn hiervan de getuigenis.

Wat zou de motivatie kunnen zijn van deze
herwonnen belangstelling?

Er zijn verscheidene redenen.De belangstelling
van de overheid is gedeeltelijk gemotiveerd door
het probleem van de veiligheid die evenals het
leefmilieu de maatschappij zorgen baart.
Bijgevolg zijn het de aanslagen op de
fundamentele rechten door verschillende
overheden die men herdenkt met het doel een
herhaling ervan te voorkomen.

De inquisitie ,de slavernij ,de pogroms, de
genocides,de uitroeiingskampen van de nazi’s
maken het onderwerp uit van
publicaties ,openbare verontschuldigingen |,
geleide bezoeken met de duidelijke bedoeling de
herhaling ervan te voorkomen .Maar dikwijls zijn
deze zijdelings getint door politieke bedoelingen .
Dit geeft aanleiding tot het maken van wetten

in verband met bepaalde historische
gebeurtenissen waarvan de in vraagstelling of
ontkenning onderhevig zijn aan veroordeling.

Dit feit is niet nieuw , denken we maar aan de
inquisitie en de islamitische fatwa's en andere
historische repressies.Natuurlijk heeft de
wetgever niet  principieel de historische
waarheid willen vastleggen in wetten ,maar de
openbare orde willen waarborgen die door het in
vraag stellen van vaststaande feiten verstoord
wordt..

Men kan zich de vraag stellen of dit de beste wijze
is om de wanorde aangericht door bepaalde
negationisten te weren.

In dat opzicht bestaat er een gelijkenis met de
leer van het creationisme in de Verenigde
Staten.Er zijn er die ten gevolge van een
letterlijke interpretatie van de bijbel
voorschrijven of willen voorschrijven dat de
schepping van de wereld , historisch vaststaat.en
als dusdanig onderwezen moet worden .De
onderdrukking veroorzaakt soms een opzichtige
publiciteit voor de aanstichters van de wanorde .

Het is dus onontbeerlijk duidelijk te zijn in de
voorstelling van de feiten die men herdenkt,dit
met het doel een ethiek te promoten bij de
deelnemers aan de herdenkingen.

Niet noodzakelijk hebben de feiten die men
herdenkt een voorbeeld- waarde. De voorstelling
van de feiten is noodzakelijkerwijze
selectief,maar moet voldoende objectief blijven.

De herdenking moet geen hagiografische of
diaboliserende herschrijving zijn van de
geschiedenis maar moet een actualiteitswaarde
voor de deelnemers hebben.

Sommige herdenkingen hebben een feestelijk
karakter zoals de nationale feestdag waarvan het
doel is de banden onder de bevolking aan te
halen en de gehechtheid aan het land te
bevorderen.

De 11de November roept de gruwel van een
conflict op dat een heruitgave ervan in 1940 niet
heeft kunnen verhinderen, maar die in zekere zin
er een somber voorspel van was.

Men betreurt de omstandigheden die er de
aanleiding toe gaven ,maar men eert er de
herinnering aan de strijders en tegelijkterijd de
slachtoffers van de slachting , zowel
strijders ,hulpkrachten en burgers.

De bezoeken aan concentratiekampen moeten in
de geest van de bezoekers de reéle gevaren
oproepen van overheden die zich onvoldoende
laten leiden door de ethiek die door de
verklaring van de Rechten van de Mens wordt
gepromoot.

Deze verklaring is schatplichtig aan de
gemeenschappelijke morele regels van
godsdiensten zoals het joods-christianisme en
aan de culturen van het Verre Oosten zoals het
confusianisme en boeddhisme.

De informatie die ons dagelijks vanuit de
verschillende hoeken van de wereld en soms van
bij ons toekomt, zet ons aan na te denken over de
weg die afgelegd moet worden.




FUNACYV Concert op 11 november in het Koninklijk Conservatorium te Brussel

Ons concert 2011 belichtte enkele merkwaardige stappen uit
onze geschiedenis, namelijk de twee wereldoorlogen, waarbij
een aantal leden van onze strijdkrachten zich opgeofferd
hebben om onze vrijheden te vrijwaren, evenals de inzet van

onze militairen tijdens humanitaire operaties in het
buitenland, na het einde van de oorlog in Korea.

Dit jaar brengen we hulde aan diegenen die dienst deden
in Afrika. De weermacht die gedurende het koloniale
tijdperk in Kongo hoofdzakelijk was samengesteld uit
Kongolezen; weliswaar omkaderd door Europeanen,

waaronder talloze Belgen. Deze weermacht heeft
uitvoerig bijgedragen tot de operaties in Cameroun, in
Rhodesié en in Oost-Afrika, te Tabora en Mahenge, in 14-18,
in Abyssini€, in Nigeria, in het Midden-Oosten, in
Madagascar, en in Burma, in 40-45.Er zijn dus Kongolezen
onder onze oud-strijders.

Na de onafhankelijkheid, gedurende een politick moeilijke
periode, zijn onze strijdkrachten in Kongo, en vervolgens in
Zaire, tussengekomen, bij humanitaire operaties voor de
bescherming van onze medeburgers, maar ook tijdens
vredesteunende operaties in het kader van de technische
samenwerking, die zich vandaag nog altijd voortzet. Onze
technische samenwerking uitte zich ook in de ontvoogde
gebieden van Rwanda en Burundi.

Getuige daarvan nog de droeve gebeurtenissen in Rwanda
waar de Belgische troepen deel uitmaakten van de Verenigde
Naties.

De technische samenwerking in Afrika was ook buiten Kongo
uitgebreid, namelijk in Tunesi€ en in Benin. Onze luchtmacht

is actief geweest met de steun aan de bevolking in Soudan.
Onze strijdkrachten werden ook ingezet onder het

vaandel van de Verenigde Naties in een poging om de

vrede in Somalié te herstellen.

Steeds in Africa, maar nu in het kader van de NAVO, zijn onze
luchtmacht en marine componenten ingezet geweest in Libié,
om een einde te maken aan het inwendig conflict dat het land
teisterde.

Onlangs nog werd onze marine ingeschakeld tegen de piraterij
langs de Somalische kusten.

De Koninklijke Muziek van de Marine zal voor ons de
gezellige sfeer scheppen die ons moet verenigen als voorbeeld
van solidariteit en gehechtheid aan het land en aan de waarden
die al deze die we herinneren bezield hebben in hun actie.

Praktische gegevens:

Concert van de Koninklijke Muziek van de Marine op 11
november om 16 uur.

Thema: De militaire inzet in Afrika.

Plaats: Koninklijk Conservatorium, Regentstraat 30, te 1000
Brussel.

Prijs Parterres en Loges Iste verdiep: 35,00 € per persoon.
Loges 2de verdiep. 25,00 € per persoon.

Loges 3de verdiep (voorbehouden vaandeldragers): 35,00 €
voor 2 personen (waarvan 1 vaandeldrager):

Inschrijving mogelijk vanaf nu, door storting op rekening
BE64 0000 9794 6152 - BPOTBEBI van NEFOSV, met
naam en adres van de betaler.

& ~des amis de la/ van de

rendez-vo
lﬂll.l van IIG
B

Inschrijving voor deze herinneringsdag VOE)R vrijdag 10 augustus 2012 bij:
- Mevrouw N athalie JCQUET-MICHIELSENS per telefoon op 081/64 92 56
of per mail op volgend adres:

- nathalie.michielsens@perwez.be
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Vriendenkring van de Officieren van de Veldtochten (VOV )

Dit jaar viert de VOV zijn 90jarig bestaan.Een hulde aan de Onbekende Soldaat vond plaats op 17
April 11, gevolgd door een lunch aangeboden door de Voorzitster van de Senaat, Mevrouw Sabine de
BETHUNE, en wat later door een Algemene Vergadering waarbij een nieuwe Voorzitter (Generaal
(Ret) Claude PAELINCK ) verkozen werd ter vervanging van de alom bekende en zeer gewaardeerd
Ere LtKol Raymond VAN HOREN. Er waren een vijftigtal deelnemers ondanks het gure weer!

Op 12 September 2012, organiseert de Sectie ANTWERPEN (Ere LtKol PHILIPSEN ) de jaarlijkse
activiteit van de VOV. Thema van de dag is de Haven. Na een academische zitting door het
Havenbedrijf, is een lunch voorzien aan boord van een mooi schip dat een rondvaart van de haven
uitvoert .

Hello ... de Veteranen !!!

Het NEFOSV (Nationale Eenheids Front der Oud-Strijders en Veteranen) wenst, met de Herdenkingsplicht,
ervoor te zorgen dat de herinnering aan de in 14-18 en 40-45 gevallen oudstrijders evenals aan de Belgische
Militairen die sneuvelden tijdens de Koreaanse Oorlog heeft besloten om de vereniging uit te breiden naar de
Veteranen — daarom de V in de afkorting van haar VZW — en eveneens hulde te betonen aan de gewonde of
gesneuvelde Belgische militairen tijdens Humanitaire Vredes Handhavings- of Herstel Operaties of in
Technische Bijstands Operaties.

In 2010 werd tijdens een offici€le plechtigheid, in aanwezigheid van de hoogste burger — en militaire
gezagsvoerders, de Herdenkingsfakkel overgedragen aan de Veteranen die zich hebben verenigd in de schoot
van het NEFOSV onder de noemer van Nationale Federatie van Veteranen - Fédération Nationale des
Vétérans (NFV-FNV).

Vijf verenigingen hebben het nieuwe verbond geintegreerd, met name de Amicale Nationale Para-Commando
Vriendenkring, de Blauwhelmen, de Kameraden van de Ommegang, de Militaire Technische
Samenwerking en de Koninklijke Federatie der Militairen in het Buitenland.

Sinds meer dan twee jaren verwezenlijken ze samen herdenkingsplechtigheden en verdedigen ze het statuut
van de Veteranen bij onze politieke instanties.

Bewust zijnde van het werk dat sinds tientallen jaren verwezenlijkt wordt door de Belgische Eenheden in de
verschillende streken van Afrika, Azié, Europa en op zee, wenst het NEFOSV haar samenwerkingsbanden met
de nog in de actieve dienst zijnde Veteranen en met hen die geen deel uitmaken van één van de hierboven
vermelde verenigingen.

Beste Veteranen, wij doen een oproep aan al zij die dit bericht ontvangen
evenals aan alle anderen om U te vragen met ons contact te nemen per mail,
om ons uw emailadres over te maken zodat wij U van nu af aan ons informatie
tijdschrift «Patria» te versturen. Zo zal het contact met U gerealiseerd
worden!!!

Maatschappelijke Zetel FUNACV - NEFOSV :
Prins Albert Club

Karmelietenstraat, 20

1000 Brussel

Mail:
info@funacv.be
info@nefosv.be

Maatschappelijke Zetel FNV-NFV
Zelfde adres
Mail: a.clabost@skynet.be

E.Genot

Ere Luitenant-Kolonel

Voorzitter FNV-NFV
Onder-Voorzitter FUNACV-NEFOSV
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